
Verslag Eureka wandelvakantie Oostenrijk Fusch 

(Zell am See)2024 (14/8 tem 20/8) 

Woensdag 14/8 om 07h°° vertrekken 14 Eureka’s samen met nog 9 externen 

met en bij Carolus in Hasselt. Na drie tussenstops, een chauffeurswissel, wat 

file en slecht weer op het einde arriveren  we na 13h15 om 20h15 voor 6 

nachten aan ons hotel Römerhof in Fusch bij Zell am See. Na de 

kamerverdeling mogen we onmiddellijk aanschuiven aan het avondeten, dat 

smaakt natuurlijk. Na nog wat fijn samenzitten en enkele pintjes gaat 

iedereen van een fijne nachtrust genieten. 

Donderdag 15/8 na het ontbijt brengt Gunther (onze chauffeur) ons naar Zell 

am See in de bergop naar het gasthof Mitterbergalm waar we na 1 km en 100 

hm om 10h15 arriveren. Vermits de alm nog gesloten is wordt  de bergaf naar 

de Zeller see ingezet (450 hm dalen) Na wat eten in Zell maken we een om 

15h een boottocht op de Zeller See met de MS Schmittenhöhe. Na nog wat 

vrije tijd wordt om 17h de terugtocht naar ons hotel aangevat. Na het 

avondeten is er gezellig samenzijn zoals alle volgende dagen en enkele gaan 

naar het muziek optreden van de schüplatter kijken in de kiosk achter de 

kerk. We noteerden vandaag ongeveer 15 km wandelplezier. 

Vrijdag 16/8 wederom stipt om 9h brengt  Gunther ons naar de Kitzsteinhorn 

in Kaprun voor een bezoek aan de Glacier.  Met de Gletscherjets 1 en 2 van 

911 naar 1976 naar 2450 meter (Alpine center). Dan naar 3029 meter (Top of 

Salzburg) met de Gipfelbahn. Genieten van op het  eerste uitzichtsplatform  

op de gletsjer, kijken naar cinema 3000, enkele honderden meters doorheen 

de berg (Hanna tunnel) en dan genieten van het uitzicht op het 2de platform 

aan de andere zijde van de berg (er is wel wreed koude wind daarboven) Om 

12h zeilen we terug naar het Alpine center waar we getracteerd werden op 

soep, friet schnitzel en een dessert (waaw, Dankjewel Carolus). Vanaf daar 

wordt er 500 meter gedaald (te voet ipv Gletscherjet 2) en naar onder met  

Jet 1. Eenmaal beneden bezoeken we vooraleer terug te keren naar het hotel 

nog de “Gedenkstätte” voor de 155 slachtoffers van de brand in het 



tunneltreintje op 11/11/2000. ’s Avonds werd er samen binnen gezeten want 

het regende pijpestelen. Vandaag wandelden we ongeveer 11 kilometer. 

Zaterdag 17/8 staan de Hochgebirge Stauseen op het programma. Gunther 

brengt  ons naar Alpengasthaus Kesselfall in Kaprun, van daar met de postbus 

door de Lärchwandtunnel, dan met de grootste schrägaufzug lift ter wereld 

431 meter omhoog, wederom met de postbus naar de Mooserboden Stausee 

op 2040 meter.  Daar wordt  de Höhenburch beklommen (2108 meter) met 

een spectaculair zicht op de stuwdammen. Iets na half 12 wordt  er langs het 

krauterlehrpfad  te voet gedaald  naar de Furthermoor alm (1803 meter 

hoogte) waar de inwendige mens wordt  versterkt. Kwart na 1 pikt de postbus 

ons daar op waarna de reis in tegenovergestelde  richting begint. Rond 14h 

zijn we aan de 320 m lange en 32 m diepe Sigmund-Thun klamm waar we de 

regenkledij moeten uithalen, en voor het water van de klamm en voor de 

regen. Na een wandeling rond de Klamsee wordt om 16h de terugtocht 

aangevat gevolgd door opfrissen, avondeten, en gezellig samenzijn en de dag 

overlopen. Vandaag presteerden we 14 kilometer. 

Zondag 18/8 : Gunther brengt ons naar de parkeerplaats van de Hausberg van 

Zell am See, de “Schmittenhöhe”.    Met de TrassXpress gaan we van 943 naar 

1901 meter. Dan te voet 100 meter stijgen naar de Elisabethkapelle, 

opgericht ter ere van Keizerin Sissi. Het uitzicht is hier verbluffend, je zit 

letterlijk boven de wolken, juist alsof je in een vliegtuig zit. Dan weer 

wandelend dalen langs de “Höhenpromenade” (vol met uit hout gesneden 

dieren) tot aan de Sonkogelalm waar er lekker ijs en zelfs “Heise Liebe” is. 

Meerderen gaan  te voet naar beneden (ferme daling), enkelen gaan met de 

Sonkogel- en Sonalmbahn en dan nog wat genieten in Zell alvorens naar het 

hotel terug te keren. Afhankelijk van wel of niet met de lift hadden we 

ongeveer 13 of 19 km.  

Maandag 19/8 en onze laatste dag, Gunther rijdt met ons over de 

Grossglockner hochalpenstrasse, met zijn 48 km en 36 bochten (tussen  805 

naar 2504 meter hoogte) ongetwijfeld de mooiste alpenstraat die er is, deze 

moet men sowieso doen als men hier in de omtrek is. Geparkeerd wordt er 



bij de Kaiser Franz-Josef höhe (2563 meter hoogte). We wandelen (dalen) 

naar de Gletsjer en vandaar terug omhoog te voet of met het treintje, als 

men zegt “een pittige wandeling”, dit was er een, amaai. Na de inwendige 

mens versterkt te hebben, vertrekken we terug rond 14h.  

Onderweg bezoeken we het museum “Bau der strasse” en het huis “Alpine 

Naturschau” omdat we niet naar de Edelweisspitze gaan daar het zo bewolkt 

is dat we toch niets zouden zien van de omgeving, jammer maar helaas.    De 

laatste avond  is op vraag van Marc iedereen om 19h30 present voor een 

gezamelijke afscheidsdrink. Na het avondeten en het nog gezellige samenzijn 

worden jammer genoeg de valiezen gevuld. We noteren vandaag zo een 10 

kilometer, afhankelijk van het al dan niet gebruik van de Pasterze  gletjerlift . 

Dinsdag 20/8 : Vroeg uit de veren, om 06h15 worden de valiezen in de bus 

geladen zodat iedereen tussen 6h30 en 7h rustig kan ontbijten. Om 7h10 

vertrekken we dan terug huiswaarts. Na 3 tussenstops en een 

chauffeurswissel zijn we na 13h om 20h weer veilig terug in Hasselt. 

Slotconclusie : Het moet wederom gezegd worden, de afwezigen hebben echt 

wat gemist, deze reis was een combinatie van redelijk (en pittig) wandelen, 

en tevens veel genieten van de supermooie uitzichten Het is een zeer mooie 

streek met  een ferme mooie Eureka groep, ook met de niet Eureka’s, en dus :                                            

Bedankt bestuur Eureka, De ganse groep heeft geweldig van deze reis 

genoten.                                                                       Bedankt Carolus voor het 

samenstellen van deze reis, wederom top, top, top, niets dan top.                                

Bedankt Gunther (onze chauffeur), veilig en zacht gereden en een fijne man 

op alle busritten.                                       En zeker bedankt Marc, onze gids, 

altijd goedlachs, alles perfect georganiseerd, geweldige reisleider. 

Hopelijk tot volgend jaar, hopelijk  heeft Carolus nog zo wat in petto en 

mogen we er weer allemaal bij zijn. 

         

 Guido. 


